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NOVEEN

ter ere van het
GODDELIJK KINDJE
JEZUS

Volgens de mysterién
van de Heilige
Kindsheid van O.L. Heer

De goddelijke kleine Koning beloont op zichtbare
wijze het vertrouwen dat men in zijn H. Hart stelt:
de getuigenissen van dankbaarheid om bekomen
gunsten komen gedurig toe in zijn Heiligdom. Wilt
gij een genade of een gunst bekomen? Wilt gij
verzekerd zijn van een gans bijzondere
bescherming? Stelt uw vertrouwen in het Goddelijk
Kindje Jezus; neemt uw toevlucht tot zijn almacht
en zijn goedheid. Er wordt vurig aangeraden buiten
de gebeden der novene, de H. Mis bij te wonen,
indien het mogelijk is, en tevens de H. Tafel te
naderen. Het wordt aanbevolen de noveen te bidden
van de 16¢ tot de 24ste van de maand.
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Eerste dag

V. O God, kom mij te hulp.

R. Heer, haast u om mij te helpen.

V. Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
R. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader...

De Menswording - O allerzachtmoedigste
Kindje Jezus, die, voor onze eeuwige zaligheid
vanuit de heerlijkheden van de Vader zijt
nedergedaald, en die, ontvangen uit de H. Geest, de
schoot van een Maagd niet hebt geschroomd,;
Mensgeworden Woord, die de gedaante van een slaaf
hebt aangenomen, ontferm U over ons.

R. Ontferm U over ons, o Kindje Jezus, ontferm U
over ons. Wees gegroet Maria...

Als slot: het “schoon en doeltreffend gebed” van
eerw. Pater Cyrillus, blz. 12, en Aanroepingen, blz.
14.
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Tweede dag

V. O God, kom mij te hulp.

R. Heer, haast U om mij te helpen.

V. Glorie zij de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest.

R. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader...

Het bezoek van Maria aan Elisabeth — O
allerzachtmoedigste Kindje Jezus, die door de
tussenkomst van de Heilige Maagd, uw Moeder, een
bezoek hebt gebracht aan Elisabeth, om vanaf de
schoot van zijn moeder uw Voorloper, de H.
Johannes Baptista te heiligen en hem met de H.
Geest te vervullen, ontferm U over ons.

R. Ontferm U over ons, o Kindje Jezus, ontferm U
over ons. Wees gegroet Maria...

Gebed van Eerw. Pater Cyrillus blz. 12, en
aanroepingen, blz. 14.



5
Derde dag

V. O God, kom mij te hulp.

R. Heer, haast U om mij te helpen.

V. Glorie zij de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest.

R. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader...

De Geboorte en Aanbidding van de Herders —
O allerzachtmoedigste Kindje Jezus, te Bethlehem
geboren uit de Maagd Maria, in doeken gewonden,
neergelegd in een kribbe, aangekondigd door de
Engelen en bezocht door de Herders, ontferm U over
ons.

R. Ontferm U over ons, o Kindje Jezus, ontferm U
over ons. Wees gegroet Maria...

Gebed van Eerw. Pater Cyrillus blz. 12, en
aanroepingen, blz. 14.
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Vierde dag

V. O God, kom mij te hulp.

R. Heer, haast U om mij te helpen.

V. Glorie zij de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest.

R. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader...

De Besnijdenis — O allerzachtmoedigste Kindje
Jezus, die na acht dagen besneden werd en de
heerlijke naam Jezus hebt ontvangen, en die om
uw naam en om uw bloed, tot Verlosser van de
wereld werd aangesteld, ontferm U over ons.

R. Ontferm U over ons, o Kindje Jezus, ontferm U
over ons. Wees gegroet Maria...

Gebed van Eerw. Pater Cyrillus blz. 12, en
aanroepingen, blz. 14.
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Vijfde dag

V. O God, kom mij te hulp.

R. Heer, haast U om mij te helpen.

V. Glorie zij de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest.

R. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader...

De Aanbidding der Koningen - O aller-
zachtmoedigste Kindje Jezus, die door een ster,
welke hen tot leidster diende, aan de Koningen werd
geopenbaard en die, gezeten op de schoot uwer
Moeder, hun aanbiddingen en hun mysterieuze
geschenken - goud, wierook en mirre - hebt
ontvangen, ontferm U over ons.

R. Ontferm U over ons, o Kindje Jezus, ontferm U
over ons. Wees gegroet Maria...

Gebed wvan Eerw. Pater Cyrillus blz. 12, en
aanroepingen, blz. 14.
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Zesde dag

V. O God, kom mij te hulp.

R. Heer, haast U om mij te helpen.

V. Glorie zij de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest.

R. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader...

De Opdracht in de Tempel - O
allerzachtmoedigste Kindje Jezus, in de Tempel door
de H. Maagd, uw Moeder opgedragen; door de vrome
grijsaard Simeon omhelsd en aan Israél door de
profetes Anna veropenbaard, ontferm U over ons.

R. Ontferm U over ons, o Kindje Jezus, ontferm U
over ons. Wees gegroet Maria...

Gebed van Eerw. Pater Cyrillus blz. 12, en
aanroepingen, blz. 14.
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Zevende dag

V. O God, kom mij te hulp.

R. Heer, haast U om mij te helpen.

V. Glorie zij de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest.

R. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader...

De Viucht en het verblijf in Egypte — O
allerzachtmoedigste Kindje Jezus, door de goddeloze
Herodes, die U wilde doden, opgezocht; door de H.
Jozef samen met uw Moeder naar Egypte gebracht;
aan de wrede kindermoord ontsnapt en door het
bloed der Onnozele Kinderen verheerlijkt; Gij die in
Egypte met Maria, uw Heilige Moeder, en de H.
Jozef, hebt verbleven tot aan de dood van Herodes,
ontferm U over ons.

R. Ontferm U over ons, o Kindje Jezus, ontferm U
over ons. Wees gegroet Maria...

Gebed wvan Eerw. Pater Cyrillus blz. 12, en
aanroepingen, blz. 14.
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Achtste dag

V. O God, kom mij te hulp.

R. Heer, haast U om mij te helpen.

V. Glorie zij de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest.

R. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader...

De Terugkeer uit Egypte en het Verborgen
Leven te Nazareth — O allerzachtmoedigste Kindje
Jezus, die, bij uw terugkeer uit Egypte naar het land
van Israél, al de vermoeienissen van een pijnlijke
reis hebt geleden en U eindelijk in de stad Nazareth
hebt gevestigd om er te wonen, nederig onderworpen
aan uw Ouders; Gij die te midden van armoede en
het dagelijks werk in ouderdom, in wijsheid en in
genade zijt gevorderd, ontferm U over ons.

R. Ontferm U over ons, o Kindje Jezus, ontferm U
over ons. Wees gegroet Maria...

Gebed wvan Eerw. Pater Cyrillus blz. 12, en
aanroepingen, blz. 14.
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Negende dag

V. O God, kom mij te hulp.

R. Heer, haast U om mij te helpen.

V. Glorie zij de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest.

R. Gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader...

Jezus te midden der Leraars — O aller-
zachtmoedigste Kindje Jezus, op twaalfjarige
ouderdom naar Jeruzalem geleid; door uw Ouders
met zoveel droefheid opgezocht en na drie dagen te
midden der Leraars met grote vreugde terug-
gevonden, ontferm U over ons.

R. Ontferm U over ons, o Kindje Jezus, ontferm U
over ons. Wees gegroet Maria...

Gebed van Eerw. Pater Cyrillus blz. 12, en
aanroepingen, blz. 14.
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GEBED TOT HET GODDELIJK KINDJE
JEZUS VAN PRAAG

Door de H. Maagd geopenbaard aan Eerw. Pater
Cyrillus, Ongeschoeide Karmeliet.

O Goddelijk Kindje Jezus, tot U neem ik mijn
toevlucht. Ik smeek U, door uw Heilige Moeder, sta
mij bij in deze noodwendigheid (men meldt hier wat
men verlangt te verkrijgen), want ik geloof vastelijk
dat uw Godheid mij kan te hulp komen.

Ik hoop met een vast betrouwen uw goddelijke
bijstand te verwerven. Ik bemin U uit geheel mijn
hart en uit al de krachten mijner ziel. Ik haat en
verfoei al mijn zonden en ik smeek U, o goede Jezus,
mij de nodige sterkte te geven, om in dezelfde niet te
hervallen. Ik maak het vast voornemen U nooit meer
te beledigen, en liever alles te lijden dan U nog ooit
te mishagen. Voortaan wil ik U getrouw dienen. Uit
liefde tot U, o Goddelijk Kind, bemin ik mijn
evennaaste gelijk mij zelf.

O almachtige Jezus, ik smeek u nogmaals, sta
mij bij in deze omstandigheid (druk ze uit), schenk
mij de genade U met Maria en Jozef gedurende de
ganse eeuwigheid te bezitten en U te loven en te
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danken met de engelen in het hemels Jeruzalem.
Amen.

TOEWIJDING AAN HET GODDELIJK
KINDJE JEZUS

O allerzachtmoedigste Kindje Jezus, die U door
uw geboorte zo vrijmoedig aan mij gegeven hebt, ik
werp mij voor uw voeten neder en wijd U mijn hart,
mijn ziel en gans mijn wezen toe, om U onder de
bescherming van de Allerheiligste Maagd en van de
H. Jozef zonder enig voorbehoud te dienen.

O! Mijn Verlosser, moge ik een groter hart
bezitten om U nog vuriger te beminnen! Maar ik zal
mij met andere harten verenigen: ik wil dat anderen
U ook beminnen, dienen en eren. Kon ik aan alle
harten de godsvrucht tot wuw aanbiddelijke
Kindsheid inboezemen! O Goddelijk Kindje Jezus,
doe aan al uw deelgenoten de Almacht uwer
kleinheid gevoelen, en geef dat uw goddelijke
zuiverheid, uw eenvoudigheid en uw onschuld in de
harten nederdalen van allen die U eer en hulde
bewijzen. Amen.
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AANROEPINGEN TOT HET GODDELIJK
KINDJE JEZUS

Kindje Jezus, eervolle Koning, ontferm U over ons
(bij iedere aanroeping).

Kindje Jezus, onze ware God en Heer,

Kindje Jezus, wiens macht zoveel wonderen
bewerkt,

Kindje Jezus, wiens goedheid steeds bereid is ons
te helpen,

Kindje Jezus, wiens liefelijkheid de bedrukten
troost,

Kindje Jezus, wiens barmhartigheid onze zonden
vergeeft,

Kindje Jezus, wiens kracht onze zwakheid steunt,

Kindje Jezus, wiens macht ons tegen alle kwalen
beschermt,

Kindje Jezus, wiens opperste macht over de hel
zegeviert,

Kindje Jezus, wiens zoete en heilige naam de
gelovigen verheugt,

Kindje Jezus, wiens majesteit de wereld vervult,
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O Goddelijk Kindje Jezus, gewaardig in ons de
liefde en de devotie van uw Heilige Kindsheid te
vermeerderen, verhoor ons.

Goddelijk Kindje, wend nooit uw hand van ons af,
die zoveel wonderen bewerkt en behoed ons
tegen dreigende onheilen, verhoor ons.

Goddelijk Kindje, wees steeds onze troost en onze
toevlucht in uw miraculeus beeld, verhoor ons.

V. Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart.
R. Maak mijn hart aan het uwe gelijk.

LAAT ONS BIDDEN

O Kindje Jezus, onze Koning, neergeknield voor
uw heilig beeld, bidden wij U: werp een barmhartige
blik op onze smekende en angstvolle harten. Dat uw
Hart dat zo goed en zo medelijdend is, zich tot ons
wende en ons de genade verlene, welke wij
betrouwvol afsmeken.

Verlos ons van de droefheid en de
moedeloosheid, van alle kwalen en moeilijkheden,
die ons bedreigen en overladen. Door de verdiensten
van uw Heilige Kindsheid, gewaardig U ons te
verhoren en ons de vertroosting en de hulp te
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verlenen, welke ons van node zijn, opdat wij U loven
met de Vader en de Heilige Geest in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Goddelijk Kindje Jezus, aanhoor mij.

Goddelijk Kindje Jezus, zegen mij.

Goddelijk Kindje Jezus, verhoor mij.

HET “MEMORARE” VAN HET GODDELIJK
KINDJE JEZUS

Gedenk, o Goddelijk Kindje Jezus, de zoete
belofte, welke Gij zelf gewaardigd hebt te doen aan
uw dienstmaagd, de eerbiedwaardige Margareta van
het Heilig Sacrament, toen ge haar de volgende
woorden zegde, die zo troostvol zijn voor ons
bedroefd en beladen hart: “Neem uw toevlucht tot
mijn Hart, en elke maal ge een genade wilt bekomen,
gelieve deze steeds door de verdiensten van mijn
Heilige Kindsheid af te smeken, want nooit zal ik
dan weigeren.”

Betrouwend op uw woord, o Goddelijk Kindje
Jezus, die zo barmhartig en steeds getrouw zijt aan
uw beloften, werp ik mij aan uw voeten neder om U
mijn noodwendigheden te doen kennen. Help mij
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een heilig leven te leiden om in volle zekerheid het
eeuwig vaderland te bereiken. Door de verdiensten
van uw Menswording en van uw Heilige Kindsheid,
o Goddelijk Kindje Jezus, en door de voorspraak van
uw goede Moeder en van de Heilige Aartsengelen
Michaél, Gabriél en Rafaél, gewaardig u mij de
genade te verlenen, welke ik afsmeek.

Ik vraag U zulks met een aandringende
vurigheid, omdat Gij weet hoezeer die genaden mij
nodig zijn.

Neen, o zachtmoedig Kindje Jezus, ik zal niet
bedrogen worden in mijn verwachtingen. Ik werp mij
in de armen van uw tedere liefde, van uw
barmhartigheid en van uw almacht, overtuigd dat
Gij mij niet zult laten heengaan zonder mij getroost
en verhoord te hebben. Amen.

Com consensu Ordinarii
Mechlinae, 29 Decembris 1952.
R. TAVERNIERS, can. lib. cens.

10-11-76
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LITANIE VAN HET HEILIG KINDJE JEZUS

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons,

God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God de Zoon, Verlosser van de wereld, *
God de Heilige Geest,

Heilige Drievuldigheid, één God,

Kindje Jezus, ware Zoon van de levende God,

Kindje Jezus, ware Zoon van Maria,

Kindje Jezus, vleesgeworden Woord,

Kindje Jezus, voorwerp van het eeuwig welbehagen
van de Hemelse Vader,

Kindje Jezus, verwachting van de rechtvaardigen.

Kindje Jezus, verlangen van de volkeren,

Kindje Jezus, door de Profeten voorspeld,

Kindje Jezus, Koning der Engelen,

Kindje Jezus, onze Zaligmaker,

Kindje Jezus, onze Broeder,
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Kindje Jezus, die een stal boven een paleis
verkozen hebt, een kribbe boven een wieg, en
herders als aanbidders.

Kindje Jezus, die door de Wijzen werd erkend als
het licht en de redding voor de volkeren,

Kindje Jezus, bron van genade,

Kindje Jezus, schat van de reinste liefde,

Wees ons genadig,

Schenk ons vergiffenis, Kindje Jezus.
Wees ons genadig,

Verhoor ons, Kindje Jezus.

Van de slavernij van de zonde, verlos ons, Kindje
Jezus.

Van de kwaadaardige wereld, *

Van de begeerlijkheid van het vlees,
Van de hoogmoed van het leven,
Door Uw nederige Geboorte,

Door Uw pijnlijke Besnijdenis,
Door Uw glorierijke Openbaring,
Door Uw heilige Opdracht,

Door Uw heilige onschuld,

Door Uw heilige gehoorzaamheid,
Door Uw heilige zachtheid,
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Door Uw heilige nederigheid,
Door Uw heilige Liefde,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
spaar ons, o Jezus.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
verhoor ons, o Jezus.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm U over ons, o Jezus.

Kindje Jezus, hoor ons,
Kindje Jezus, verhoor ons.

LAAT ONS BIDDEN

Lieve Jezus, God van mijn hart, toonbeeld van
mijn leven, sta mij altijd bij opdat het kwaad mij
geen schade zou berokkenen. Laat mij groeien in
wijsheid en deugd voor God en voor de mensen, om
meer en meer op U te kunnen gelijken.

Mijn zoete Jezus, die oneindig beminnenswaardig
zijt, ik heb U lief uit geheel mijn hart. Ik dank U
voor al de voorbeelden welke Gij mij gegeven hebt;
schenk mij de genade Uw voorbeelden met
volharding na te volgen tot aan mijn dood. Amen



